Oorsprong en locaties

Vanaf 1954 ontwikkelden de theologe Sofia Cavalletti
en de Montessoripedagoge Gianna Gobbi in Rome
werkenderwijs een methode door sterk te letten op
dat wat de kinderen aansprak. In de jaren zeventig
verspreidde deze catechese zich naar de Verenigde
Staten en van daaruit vervolgens in tientallen andere
landen. Vanaf 2009 werd de catechese in Nederland
geintroduceerd. Deze is nu aanwezig in Leiden, Den
Bosch, Rotterdam (zusters van Moeder Theresa) en
Sittard (zusters Dominicanessen van St. Cecilia).

Giften

De catechese wordt gedragen door vrijwilligers.
We zijn dankbaar voor uw gebed en bijdragen
via: NL57 INGB 0000 6023 34 ten name van:
HHPP Par Kern OLV Hemelvaart en St Joseph te
Leiden, onder vermelding van: ‘Catechese Goede
Herder’ en de locatie (Leiden, Den Bosch etc.).

U kunt ook de lokale parochie direct steunen.

kninspiratie

Geloof leren met je handen

“Onze kinderen zijn
meer betrokken bij de
Mis sinds het begin
van de catechese.”

“Onze dochter merkt
graag op dat de
kleuren in de kerk elke
week dezelfde zijn als
die in het atrium.”

Catechese voor kinderen van 3 jaar

‘Deze catechese leeft
veel meer voor kinderen'’

“De catecheet

luistert samen

met de kinderen.
Allen ontvangen.

Dat is echt heel mooi.”

Contact

www.catechesegoedeherder.nl
info@catechesegoedeherder.nl

06 - 214 03 894
Herensingel 3
2316 JS Leiden

Catechese

van de

Goede Herder

voor kinderen vanaf 3 jaar

“Ik geef mijn leven voor de schapen”



Catechese van de Goede Herder

In deze christelijke methode staat het kind en diens
relatie met God centraal. Al vanaf drie jaar kunnen
kinderen de kans krijgen in de traditie van de Kerk
te groeien in liefde voor en kennis van God.

De methode is meer een verkondiging van het
geloof, dan een aanleren ervan. De aanpak is deels
gebaseerd op de katholieke pedagoge Maria
Montessori. De kinderen werken in een ruimte die
het Atrium wordt genoemd, met allerlei op maat
gemaakte materialen, waardoor ze in aanraking
komen met de liturgie van de Kerk en de hele Bijbel.
Informatie: www.catechesegoedeherder.nl

Atrium

Het Atrium is een speciaal ingerichte ruimte om de
relatie tussen God en het kind te laten opbloeien.
Kinderen krijgen hier telkens thema's gepresenteerd,
en kunnen activiteiten uitkiezen. Er wordt veel in stilte
gewerkt, maar ook gezamenlijk gebeden en
gezongen, eventueel met muzikale begeleiding

door de kinderen zelf.

Bijeenkomsten

Wekelijks (of op sommige locaties tweewekelijks)
krijgen de kinderen het hele jaar door catechese.
Er zijn aparte groepen voor 3-6 jaar, 6-9 jaar en
9-12 jaar (afhankelijk van de locatie).

Contact: info@catechesegoedeherder.nl

Materialen

De materialen in het Atrium worden op een
aantrekkelijke manier getoond die kinderen uitnodigt
op ontdekking uit te gaan en hun ervaringen in hun
eigen ritme te verdiepen.

Er worden geen lesboeken gebruikt, maar allerlei
materialen die nauw zijn verbonden met de Bijbelse
en liturgische bronnen. Er zijn bijvoorbeeld drie-
dimensionale kaarten van Israel, miniatuurvoorstel-
lingen van parabels en historische gebeurtenissen
uit de Bijbel en een klein altaar met alle bijpbehorende
voorwerpen. Door te werken met deze materialen
overdenken en verinnelijken de kinderen het
onderwerp dat deze uitbeelden.

Trainingen

Om deze methode te gebruiken of om ons geloof
te verdiepen worden regelmatig trainingen
georganiseerd, zowel in het buitenland als in
Nederland zelf. De trainers zijn gecertificeerd door
de Amerikaanse Vereniging van de Catechese
van de Goede Herder (www.cgsusa.org).
Contact: training@catechesegoedeherder.nl




